
Regenboogkerk Honselersdijk 

Kerkdienst op Goede Vrijdag 11 april 2020 

 

Kijk op de website van onze gemeente www.pkn-honselersdijk.nl, daar vindt u 

steeds de actuele stand van zaken, u vindt daar ook de liturgie, en u kunt u 

meekijken met de diensten via een eigen you tube kanaal, waarop u zich ook kunt 

abonneren. Meeluisteren is mogelijk via Kerkomroep.nl.  

 

Voorganger: Ds. Christi Bartelink 

Organist: Alexander Prins 

Viool en zang; Hans van Waveren, gitaar: Aad van den Bos 

Lector: Marinel Klapwijk 

Techniek: Willem Klapwijk 

 

In stilte komen we binnen, ook het orgel is stil 

 

Zingen: blijf bij Mij en waak hier met mij (3x) 

 

 

 

 

 

Als bezinning lezen we Hosea 6: 1a, 2-4 en 6 

 

Korte inleiding 

Zingen: Psalm 22: 1,8 en 11 

 

Gebed 

Schriftlezing: Markus 14: 26- 31 (lector) 

Zingen:  

 

Schriftlezing: Markus 14: 32- 40 

Zingen:  

 
Schriftlezing: Markus 14: 41- 54 en 66- 72 

 

Zingen: Taizé 141: Blijf met uw genade 

http://www.pkn-honselersdijk.nl/


 

 

Schriftlezing: Marcus 14: 60- 63 en 15: 1- 15 (lector) 

Zingen: lied 571: 1 

 

Schriftlezing: Marcus 15, 16 - 20 

Zingen: lied 571: 2 

 

Schriftlezing: Marcus 15, 21 - 32 (lector) 

Zingen: lied 571: 4 en 5Schriftlezing: Marcus 15, 33 - 37 

Stilte 

De Paaskaars wordt gedoofd 

Stilte 

Aanklacht onder het kruis, zie lied 585 

V: Waar was jij, toen men Hem gekruisigd had?  

A: Erbarm U, erbarm U, erbarm U!  

V: waar was jij, toen men Hem hing aan een hout? 

A: Erbarm U, erbarm U, erbarm U! 

 

V: waar was, jij, toen de zon niet langer wilde schijnen?  

H: Heilige, sterke, barmhartige God! 

A: Erbarm U, erbarm U, erbarm U! 

 

V: waar was jij, toen Hij in zijn graf gelegd werd?  

H: Heilige, sterke, barmhartige God! 

V: waar was jij, toen Hij uit de doden opstond? 

H: Heilige, sterke, barmhartige God! 

A: Erbarm U, erbarm U, erbarm U! 



V: waar was jij? Honger heb Ik geleden, gaf jij mij toen te eten?  

H: wanneer dan Heer, wanneer dan?  

V: Dorst heb ik gehad, liet jij mij toen drinken? 

H: wanneer dan Heer, wanneer dan?  

A: Erbarm U, erbarm U, erbarm U! 

 

V: ooit was Ik een vreemdeling: gaf jij mij onderdak?  

H: Wanneer dan Heer, wanneer dan?  

Heilige, sterke, barmhartige God! 

A: Erbarm U, erbarm U, erbarm U! 

 

V: toen Ik was uitgekleed, bedekte jij mijn schande?  

H: Wanneer dan Heer, wanneer dan?  

Heilige, sterke, barmhartige God! 

A: Erbarm U, erbarm U, erbarm U! 

 

V: En toen Ik ziek was: heb jij Mij opgezocht?  

H: Wanneer dan Heer, wanneer dan?  

A: Erbarm U, erbarm U, erbarm U! 

 

V: Ooit zat Ik gevangen, kwam jij toen naar Mij toe?  

H: Wanneer dan Heer, wanneer dan?  

V: Alles wat je niet voor één der minsten gedaan hebt, heb je ook Mij niet 

gedaan!  

A: Erbarm U, erbarm U, erbarm U!   

V: waar was jij?  

 

Stilte 

Muziek: Opwekking 614: uw genade is mij genoeg 

Schriftlezing: Markus 15: 38- 47  

Zingen lied 591: 1, 5 en 6 O Heer, wees met uw kerk 

 

Zegenbede:                                                                                                                                                            

V: Laten wij dan gaan, in de stilte van deze avond,                                                                                                                          

overwegend wat we hebben gehoord.                                                                         

Zeggen wij elkaar zegen toe voor ons leven,                                                          

door alles wat Christus voor ons heeft gedaan. 



A: Zijn zegen en zijn vrede met ons allen.  Amen. 

 

 

In stilte vervolgen we onze weg om op Eerste Paasdag verder te gaan. Dan vieren 

we met elkaar, verbonden door internet, en uitgeprinte versies van de dienst, dat 

Zijn Licht in ons midden is, door het binnendragen van de nieuwe Paaskaars. We 

vieren dat Christus is opgestaan, dat we een levende God hebben die met ons wil 

gaan.  

Morgen is het eerst Stille Zaterdag, de dag waarop Christus niet gesproken 

heeft. Een dag voor ons om erbij stil te staan dat Hij zijn leven voor ons heeft 

gegeven, ook nu nog!  

 
 


